
Door mijn vader, die zelf als machinist vaart, ben al sinds jonge leeftijd geïnteresseerd in schepen en

alles wat met varen te maken heeft. Ik ben ook van plan om na het vwo een nautische opleiding te

doen en te gaan varen. Mijn vader heeft veel boeken over zeilschepen en de tijd dat zeilschepen de

wereld rondvoeren, ik lees die boeken al sinds ik jong ben en heb sindsdien de droom gehad om zelf

een keer op een zeilschip de oceaan over te steken. Enkele jaren geleden kwam ik iets tegen over

Masterskip, niet wetende wat het was klikte ik erop en verdiepte me een beetje in de organisatie.

Masterskip bleek een organisatie die met twee zeilschepen wereldreizen voor jongeren organiseerde

maar dan onder schooltijd, je schoolwerk blijf je gewoon doen aan boord, het enige verschil met

school is dat je ondertussen de oceaan oversteekt. Ik was uiteraard direct enthousiast maar omdat ik

nog niet oud genoeg was moest ik nog even wachten. Vorig jaar was ik Masterskip een beetje

vergeten tot ik werd geappt door een meisje uit mijn klas, ze ging mee met een Masterskip reis. Ik

wilde dat natuurlijk ook, maar wist niet zo goed hoe ik het moest aanpakken en was te laat om me

nog in te schrijven voor het schooljaar. Afgelopen week appte ik nog een keer met het meisje, zij zit

nu in de Cariben en heeft de tijd van haar leven aan boord. Toen wist ik dat ik dat ook hoe dan ook

zou gaan doen.

MIJN  EERSTE  NIEUWSBRIEF 

06-83374173

arendvanvuuren@gmail.com

@arendsmasterskipreis

Beste lezer, 
Om te beginnen wil ik u bedanken voor het abonneren op mijn nieuwsbrief.

In deze maandelijkse brieven zal ik u op de hoogte houden van mijn

voorbereidingen op mijn Masterskip avontuur. Laat ik me even voorstellen, ik

ben Arend van Vuuren, 15 jaar en kom uit Maassluis. Ik zit momenteel in 4

vwo van het Reviuslyceum in Maassluis. Ik hou van trainen in de sportschool

en ik doe daarnaast ook reddingszwemmen op woensdag avond. Op

zaterdag werk ik eerst ’s ochtends in de kas en ’s middags ben ik te vinden

aan boord van de Rigel. Ik ben namelijk lid van het zeekadetkorps Maassluis,

aan boord van ons korpsschip zijn we zaterdagmiddag bezig op en rondom

het water. Om een paar voorbeelden te noemen: we onderhouden de Rigel,

we zeilen en roeien maar krijgen daarnaast ook uitleg over het leven aan

boord van een schip en andere zaken die met varen te maken hebben zoals

navigatie of overleven op zee.



Voorbereiding: 
De reis die ik ga doen begint op 10 november van dit jaar, dat lijkt ver weg maar is al best snel. Om de

reis te kunnen betalen ga ik veel geld moeten verdienen, de reis kost namelijk 7700 euro. Hoewel ik toch

al twee jaar in de kas werk, heb ik nog niet zoveel geld verdiend om dat te kunnen betalen. Ik ga daarom

mijn best doen om het geld zelf te verdienen, ik ben van plan bedrijven te mailen om te vragen of ze me

willen sponsoren. Als een bedrijf mij wilt sponsoren heb ik verschillende manieren om iets voor het

bedrijf terug te doen bedacht, zo wil ik sponsor shirts gaan drukken met de bedrijven die mij hebben

gesponsord erop en bedrijven op mijn website en sociale media te promoten. 

U kunt mij ook helpen door een kleine donatie te doen, dit kan een geldbedrag via mijn website zijn maar

een donatie in de vorm van spullen is van harte welkom, daarnaast ben ik ook voor  een heitje voor een

karweitje altijd te benaderen. 

Met deze nieuwsbrief hou ik u elke maand op de hoogte met hoe het gaat met de vorderingen en zal ik

meer vertellen over het schip, de reis en mijzelf. Tijdens de reis krijgt u elke week een nieuwe nieuwsbrief

waarin ik u meeneem door mijn week aan boord. En ten slotte krijgt u nog één nieuwsbrief na de reis

waarin ik terug kijk op mijn avontuur. 

Ik hoop dat u deze eerste nieuwsbrief leuk vond! Wilt u nou elke maand een nieuwsbrief in uw mail

krijgen? Stuur mij dan een e-mail of meldt u aan via de site, voor een eenmalige bijdrage van 15 euro

krijgt u elke maand een nieuwsbrief voor de reis en tijdens de reis een wekelijkse nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, 
Arend van Vuuren

Mijn reis: 
Na besloten te hebben met Masterskip mee te gaan heb ik gekozen om

met het zeilschip de Reade swan de Atlantische oceaan over te steken,

RS 1, de drie continenten reis. Deze reis zal beginnen in Galicië, Noord

Spanje vanuit daar zeilen we naar de Canarische eilanden en doen we

Tenerife aan. Vanuit Tenerife wordt het tweede continent van de reis

aangedaan in de vorm van Afrika, we lopen Kaapverdië aan en maken

ons hier klaar voor de grote oversteek. De Atlantische oceaan

oversteken met een Tall ship is de droom van iedereen die iets met

varen te maken heeft en ik kijk er dan ook enorm naar uit. Vanuit

Kaapverdië steken we dus zoals gezegd de oceaan over naar Zuid-

Amerika, het derde continent van de reis. We doen een van de grootste

plaatsen in Oost-Brazilië aan en zullen meerdere excursies doen in

Brazilië. Langs de kust zullen we weer noordelijk koersen richting

Suriname. In Suriname zullen we kennis met de cultuur maken en ook

met het verleden van het land toen het nog een kolonie was. Na bijna

zeven weken aan boord zullen we op eerste kerstdag terugvliegen

vanuit Paramaribo. Een ervaring voor het leven rijker. 


